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Openingslied: Nu zijt wellecome

1.Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,

daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,

van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis.

3. d'Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bet'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar." Kyrieleis.

Begroeting en inleiding

Het aansteken van de kaarsen
Gedicht: Zoals het licht
Gebed om ontferming

Loflied: Ere zij aan God, de Vader
Ere zij aan God de Vader

Ere zij aan God de Zoon

Eer de heil'ge Geest de Trooster
De Drie een'ge in zijn troon
Halleluja halleluja

De Drie een’'ge in zijn troon!



Ere zij aan Hem wiens liefde

Ons van alle smet bevrijdt

Eer zij Hem die ons gekroond heeft
Koningen in heerlijkheid

Halleluja halleluja

Ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der eng'len
Ere zij de Heer der kerk

Ere aan de Heer der volken
Aard' en hemel looft uw werk
Halleluja halleluja

Looft de Koning heel zijn kerk!

Halleluja lof aanbidding

Brengen eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer
Halleluja halleluja

Lof zij U der heren Heer.

Gebed

Eerste lezing: Psalm 87 (berijming: Huub Oosterhuis)
Hij wil zijn bij mensen

Zo luidt zijn Naam

In diepe dalen op hoge vlakten
Aan rivieren van tranen

Waar wij hem roepen, zingen
Daar zal Hij zijn

In Sion wordt Hij geroepen
Door vertwijfelde stemmen



Daar staat de Tent der Ontmoeting
Daar vertoeven zijn woorden

Daar is Hij begonnen, daar.
voor alle volkeren bereikbaar

Ik hoorde in vreemde talen
daar zijn ook wij geboren

En ik wist en beraamde
Daar ontspring mijn bron

Lied: God heeft het eerste woord
God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen
riep Hij ons reeds bij name,
zZijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde
Zijn woord is van het zijnde:
oorsprong en doel en zin.



Lezing uit het Nieuwe Testament MattheUs 2, 1-12

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was,

ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem
Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren
koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten
gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.”
Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel
Jeruzalem met hem.

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk
bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest
geboren worden. Zij antwoordden hem:

“Te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij
de profeet: En gij Bethlehem, landstreek van Juda,

gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden,

die herder zal zijn over mijn volk Israél.”

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij
vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster
verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met
de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar
het Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij
dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”

Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij.

En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging
voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich
bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij
vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen,
zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieén
neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun
schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud,
wierook en mirre.

En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer
naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een
andere weg naar hun land.



Lied: Nu zijt wellecome

4. D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land,

zZij zochten onze Here met offerhand.

Z'offerden ootmoedelijk my'r wierook ende goud
t'eren van den Kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.

Verkondiging

Lied: Licht dat ons aanstoot

Licht dat ons aanstoot in de morgen
Voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

Zo zwaar en droevig als wij zijn

Niet uit elkaars genade vallen

En doelloos en onvindbaar zijn.

Licht van mijn stad de stedehouder,
Aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
Of ergens al de wereld daagt

Waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien

Wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

En van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
Zolang ons hart nog slagen geetft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
Licht, laatste woord van Hem die leeft.
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Gebeden
Ontsteken van de lichtjes

Het oecumenische Onze Vader

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep
van het kwaad. Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

Collecte en Orgel
Gedicht: De wijzen
Wegzending en zegenbede

Slotlied: Dit is de dag

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.

Heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons
midden. Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.

En Hem in waarheid aanbidden.
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U BENT ALLEN VAN HARTE UITGENODIGD
OM ELKAAR TE ONTMOETEN EN ELKAAR EEN
GOED NIEUW JAAR TE WENSEN
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